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drie dagen van hier  

op drie dagen ruiken van hier  

waar verschrompelde struiken  

kruipen en scheren   

stilletjes sluipen over de grond  

arme grond  

 

op drie dagen dromen van hier  

haar bedachtzame bomen 

wuiven vaarwel  

met blaadjes, bang bungelend  

in de verte 

verste verte  

 

op drie dagen gonzen van hier  

met harten die bonzen 

baren en buiken 

als zeilen bollend  

in de wind 

 

de ruimende wind en het tij  

die dromen dorsten baren  naar schier  

drie dagen varen van hier  
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de boot en het meisje  

ze slaat de maat in mijn hoofd, ze tikt de uren voorbij  

ze dwingt de dagen en de maanden achter elkaar  

het dorp rust achter de dijk en slaat geen acht op het tij  

ze proeft de stilte daar te Vreewijk, dus wekt ze mij  

 

ik hou van jou, ik hou van jou  

neem me met je mee en laat me zweven  

hou me vast, ik hou het nog wel even vol  

 

ze vreest de kop in het zand, ze vreest het meest nog zichzelf  

ze vreest mijn vrees en de hare daarbovenop  

de zee lokt over het land en buigt de bomen opzij  

ze vindt me in Café De Weerstand, daar breekt ze mij  

 

ik hou van jou, ik hou van jou  

neem me met je mee en laat me zweven  

hou me vast, ik hou het nog wel even vol  

 

want ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou zoveel  

van koele wisselvalligheid, evenwichtig uit balans  

van de eb en van de vloed in de eeuwige cadans  

van de hoogte van de top en de diepte van het dal  

van wat ervoor komt en erna, van de hoogmoed en de val  

je wenkt me naar de horizon, je drijft me in het nauw  

vrees dat ik iets te veel hou van jou  

 

ze stuurt me zonder kompas, ze brengt me niets dan gevaar  

ze is het schip Panta Vrij en ik vaar op haar   
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reuzestappen  

 

 

 

 

  

in de stad 

ver van huis  

weg van haard  

pak mijn kans  

ga ik los  

in de 

slapeloze 

nacht 

ik zie  

lichtjes 

in de stad 

ver van huis  

weg van haard  

pak mijn kans  

ga ik los  

in de 

slapeloze 

nacht 

ik zie  

lichtjes 

in de stad 

ver van huis  

weg van haard  
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tegenwind 


